
 

DIGI Korczak Bulletin jrg. 11 nr. 5, november 2024 

‘De oorlog – dat is niet alleen een misdaad, maar een triomfantelijke 
parade, een feest van waanzinnigen op een in alcohol gedrenkte 
bruiloft van de duivel.’  (Janusz Korczak) 
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/ 

Korczakdag: Elk kind wil serieus genomen worden 
Op zaterdag 9 november werd in het Onderwijsmuseum te Dordrecht de jaarlijkse 
Korczakdag gehouden. De voorzitter van de Korczak Stichting hield een inleiding over Elk 
kind wil serieus genomen worden, de titel van ons nieuwe jaarboek dat op die middag werd 
gepresenteerd. Een hoogtepunt van het programma was de opvoering van De 
poppenspeler van Warschau door theatertrio Wilde Eend, een bijzonder muziektheaterstuk 
waarin de geschiedenis van Korczak een grote rol speelt. Zie: Poppenspeler van Warschau 
Naast de bekendmaking van de winnaar van de Korczak Oorkonde 2024 (zie hieronder) 
werd op deze middag een speciale Korczakspeld uitgereikt aan twee personen die in de 
afgelopen veertig jaar (de Janusz Korczak Stichting werd in 1982 opgericht) heel veel 
betekend hebben voor de verspreiding van het gedachtegoed van Janusz Korczak in 
Nederland: 

1.  Joop Berding: auteur van diverse boeken over de pedagogiek van Korczak. Een 
prachtig boek van zijn hand is “Ik ben ook een 
mens”. Joop heeft Korczak ook in breder 
perspectief geplaatst en zijn gedachtegoed 
vergeleken met dat van o.m. John Dewey en 
Hannah Arendt. Ook heeft hij diverse podcasts 
gemaakt waar Korczak een grote rol in speelt. Kijk 
op zijn website: https://joopberding.com/about/ 
In bijlage 2 vind je een dankwoord van Joop. 

2. René Görtzen: vertaler van veel werken van 
Korczak in het Nederlands. De volledige Korczakiana-reeks die is uitgegeven bij uitgeverij 
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SWP is van zijn hand! Naast vertaalde teksten is in deze boeken ook uitgebreide 
achtergrondinformatie opgenomen over Korczak. Tevens heeft René nog vele artikelen en 
boeken geschreven over het werk van Janusz Korczak. Zie: https://www.swpbook.com/
boeken/89/korczakiana 

René was helaas niet aanwezig, maar was eerder ingelicht en heeft toen een ‘toespraak uit 
naam van Korczak’ gehouden die hier te downloaden is: Toespraak-René Görtzen 

Korczak Oorkonde 2024 voor Kinderopvang ZON! 
Tijdens de Korczakdag werd bekend gemaakt wie dit jaar de Korczak Oorkonde 2024 
ontving. Er waren vier genomineerden: 
- DOE40 Democratisch Onderwijs, Eindhoven 
- Kindcentrum De Kroevendonk, Roosendaal 
- Kinder- en Jongerenparticipatie, ’s Hertogenbosch 
- Kinderopvang ZON, Den Hoorn 

Vier voorbeelden van organisaties waar men het 
kind serieus wil nemen en tot zijn recht laat 
komen. Een deskundige jury heeft gewikt en 
gewogen en ten slotte een keuze gemaakt voor 
Kinderopvang ZON! Het juryrapport is te lezen 
op: Juryrapport Oorkonde 2024 
 

De overdracht van het borstbeeld van Korczak 
vond plaats op dinsdag 19 november op de 
hoofdlocatie van ZON! in Den Hoorn. In 
aanwezigheid van de voltallige kinderdirectie 
werd het beeld door twee kinderen en Jeffrey 
Selier van de Korczak Stichting onthuld. Eerst had 
Arie de Bruin verteld over wie Janusz Korczak was 
en hoe belangrijk hij is geweest voor de 
Kinderrechten in de wereld. Hélène Dongelmans 
vertelde namens de jury waarom ZON! deze 
bijzondere Oorkonde verdient! 
Met het zingen van het jiddische liedje “Boelbe” 
werd het feestelijk afgesloten, waarna de 
kinderdirectie startte met hun vergadering. Heel 
bijzonder hoe kinderen van alle locaties met 
elkaar en het management spreken en nadenken 
over de organisatie van activiteiten in het 
komende jaar. 

Alle kinderen ontvingen Kajtus Tovenaar, een kinderboek geschreven door Janusz Korczak. 
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Jaarboek 2024: Elk kind wil serieus genomen worden 
Elk kind wil serieus genomen worden. Laten we respect hebben voor zijn onwetendheid; 
voor zijn mislukkingen en tranen. Laten we respect hebben voor wat klein is, laten we 
respect hebben voor zijn groeien, voor zijn kapotte knie, zijn blauwe plek. 
Ons nieuwe jaarboek 2024 werd tijdens de Korczakdag van 9 november gepresenteerd. In 
dit boek laten we mensen aan het woord die werken of gewerkt hebben in de geest van 
Janusz Korczak. In verhalen van tijdgenoten, oud-pupillen en medewerkers van het 
weeshuis komt Korczak weer tot leven. 
Het zou zo maar kunnen dat ook nu veel mensen in de geest van Korczak werken, zonder 
dat ze zijn naam of zijn werk kennen. Elk kind wil serieus genomen worden. Als je dat in je 

leven en werken met kinderen probeert te realiseren, ben je al een heel 
eind. 
Het boek kost €12,50 en is te bestellen via info@korczak.nl. Een mooi 
cadeau voor de decembermaand! Bij bestellingen van meer dan vijf 
exemplaren ontvang je korting. 
Lid/donateurs ontvangen het boek binnenkort gratis via de post, 
voorzover zij niet op de Korczakdag aanwezig waren en het daar 
inmiddels ontvangen hebben. 

Kinderbestuur Onderwijsmuseum 
Sinds enige tijd heeft het Onderwijsmuseum een Kinderbestuur. Zij denken mee over de 

activiteiten van het museum. Zij geven vaak een heel andere 
kijk dan volwassenen op de activiteiten en op de toekomst 
van het museum. De directrice van het museum, Petra 
Reijnhardt, is blij met de inbreng van de kinderen. Samen met 
Melina Boersma (docent) waren April en Sofia namens het 
kinderbestuur aanwezig bij de Korczakdag op 9 november en 
kregen ‘Kajtus Tovenaar’ uit handen van Arie de Bruin. 

Studiereis 
Van 24 t/m 28 oktober ging een groep van 17 personen o.l.v. Arie de Bruin en Paul Boersma 
voor een studiereis naar Warschau. We bezochten o.m. het Korczakianum dat in het 
vroegere weeshuis van Korczak is gevestigd, de Joodse begraafplaats, Treblinka en het 
Polin Museum. Een indrukwekkende reis waarbij we ons verdiepten in de geschiedenis en 
de pedagogiek van Korczak. Namens de Janusz Korczakstichting werd een boom geplant in 
het Korczak Forest in Treblinka. Een uitgebreid verslag vindt u hier: Verslag-Korczakreis 
2024 
Ook in 2025 willen we weer een Korczakreis organiseren. Mocht je nu alvast op de 
deelnemerslijst willen, laat het ons weten via info@korczak.nl 

Korczak Forest 
Tijdens de Korczak Studiereis naar Warschau hebben we namens de 
Janusz Korczak Stichting een boom geplant in het Korczak Forest 
op het terrein van het voormalige Treblinka vernietigingskamp. Dit 
‘groeiende’ bos is symbool voor de hoop op een wereld van vrede 
en een toekomst waarin de rechten van kinderen worden 
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gerespecteerd, ter nagedachtenis aan Korczak en de kinderen die hier in Treblinka werden 
vermoord.  
Meer informatie: https://muzeumtreblinka.eu/en/the-korczak-forest/ 

Stichting Oekraïne: Kyev-Utrecht 
Al eerder berichtten wij over Bogdan Bajstovi, een lid van de Korczak Stichting in Oekraïne. 
Sinds de oorlog zet hij zich in voor weeskinderen en vluchtelingenkinderen uit Oost-
Oekraïne die in Kyev worden opgevangen. Voor zijn dood heeft Theo Cappon zich ingezet 
voor financiële ondersteuning van de projecten. De situatie in Oekraïne is dramatisch, onze 
steun is dringend nodig. De stichting Oekraïne Kyev - Utrecht ondersteunt de projecten 
financieel. In bijlage 4 vind je meer informatie, bericht van Bogdan over de situatie en hoe 
je hem en de kinderen in Oekraïne kunt blijven steunen. 

In memoriam Friedhelm Beiner 
Op 14 oktober overleed op 85-jarige leeftijd onze Duitse collega Friedhelm Beiner. Hij heeft 
veel betekend voor de verspreiding van het gedachtegoed van Korczak. Hij is één van de 
auteurs die de uitgave van Gesämtliche Werke von Janusz Korczak in het Duits tot stand 
heeft gebracht. Hiermee werd alles wat Korczak ooit geschreven heeft toegankelijk voor een 
groot publiek. Jarenlang was Friedhelm Beiner actief lid van de Duitse Korczak Gesellschaft 
en de International Korczak Association (IKA). Wij condoleren zijn familie met dit verlies en 
blijven hem dankbaar voor de deuren die hij geopend heeft. 

Lid/Donateur worden? 
Wil je lid/donateur worden, dan stellen wij dat zeer op prijs! Voor min. € 30,— per jaar 
(studenten € 15,—) kun je ons werk steunen. Je ontvangt jaarlijks ons jaarboek en krijgt 
korting bij onze activiteiten. Je kunt ook een lidmaatschap cadeau doen. Zie: https://
korczak.nl/stichting/contact/ 

website tips 

Treblinka 

Meer informatie over het Treblinka museum te vinden op : https://
muzeumtreblinka.eu/en/ 

Korczak USA 
Ook in Amerika is een actieve Korczak-groep. Zie hun website: https://korczakusa.com/ 

Koning Matthijsje 
https://www.youtube.com/watch?v=cEZaDo-wiEU 
Een video van POLIN, museum voor Joodse geschiedenis in Warschau.Het verhaal van 
Koning Matthijsje (het beroemde kinderboek van Korczak) wordt in het Pools verteld, met 
Engelse ondertiteling. 
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boekentips 

1. Het gepassioneerde leven van Hannah Arendt. Auteur: Joop Berding 
(ISBN: 978-9463715355)  

Hannah Arendt (1906-1975) kende enkele liefdesbetrekkingen en 
onderhield vele vriendschappen. Joop Berding verbindt deze in dit boek 
met het intellectuele werk van Arendt. Dat levert spannende 
uitwisselingen op, met spraakmakende denkers als Martin Heidegger, 
Günther Anders, Walter Benjamin, Heinrich Blücher en Mary McCarthy. 
Het boek beschrijft de interacties tussen leven en werken, de 
wederzijdse beïnvloeding tussen de vrienden en de werelden die zich 
hiermee openen. Arendts amor mundi laat de betekenis zien van de 
liefde voor de wereld. Tot haar liefdes behoren ook de literaire kunsten 

en in het bijzonder de poëzie die ze zelf beoefende. Het boek geeft een 
unieke inkijk in het netwerk van intermenselijke betrekkingen dat volgens Arendt de kern 
van ons bestaan uitmaakt. https://www.youtube.com/watch?v=cEZaDo-wiEU 

2. Hoe houd je je hart zacht? Auteur: Natascha van Weezel. (ISBN 978-9045051192) 

Natascha twijfelt aan haar liefde voor Israel onder Netanyahus 
heerschappij, en haar hart bloedt voor de vele doden in Gaza. Wat doet 
het met je? In de huidige gepolariseerde werkelijkheid word je haast 
gedwongen om óf voor Israël, óf voor Palestina te kiezen. Natascha 
zoekt steeds weer naar een verbindende positie in het midden. In dit 
essay stelt ze de vraag: kan een middenpositie ook radicaal zijn, een 
constructieve kracht die bijdraagt aan verbetering?  
De positie tussen twee vuren heeft zijn prijs, Natascha kwam in 
aanraking met heftig antisemitisme, ontving bedreigingen en verloor 
vriendschappen. Zij spiegelt op indringende en ontroerende wijze de 

ervaringen van haar familie met de oorlog met de huidige ervaringen van inwoners in Gaza 
en in Israël. Zij neemt je mee in haar gedachten, waarbij je samen tot de conclusie komt: 
Oorlog en geweld zijn nooit de oplossing. Het essay raakt je diep, juist omdat het zo eerlijk 
is. 

3. Sofie en Tommie ontdekken de wereld, Auteur: Margriet de Graaf 
Boekscout, Soest, 2004 – € 16,99. ISBN 978-94-648-9201-7 
 

De ander respecteren moet je leren. Sofie is vijf jaar, haar boertje nog 
maar twee. Hij doet steeds verkeerde dingen, vindt Sofie. Hij gooit zijn 
beker om en smeert zich onder de pap, en als hij tekent krast hij alleen 
maar. Sofie wordt vaak boos op hem.Gelukkig heeft Sofie een wijze 
moeder. Als Tommy slaapt vertelt zij haar van vroeger, toen zij nog klein 
was. ‘Weet jij wat je toen deed?’ ‘Dat weet ik niet meer.’ ‘Jij gooide een 
beker limonade over je hoofd en zei dat het regende.’ ‘Echt waar?  ‘Echt 
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waar. ’… ‘Wat was ik stout.’  ‘Nee,’ zegt mamma, ‘jij was de wereld aan het ontdekken.’ En 
Sofie ontdekt zo wat Tommy als tweejarige doet: de wereld ontdekken.En zo leert Sofie haar 
broertje te begrijpen, wordt ze niet meer boos op hem, maar leert ze hem te respecteren in 
wie hij als tweejarige is. Sofie en Tommie ontdekken de wereld, geschreven door Margriet 
de Graaf,  is een treffend verhaal over hoe je leert wat klein is te respecteren in wie hij/zij is. 
Het is bovendien prachtig geïllustreerd door Lieneke Post. Een pareltje. 

Agenda 

• 21 nov. gastcollege Pabo Inholland Haarlem 
• 22 nov. Bestuursdag JKS (Den Haag) 
• 25 nov. Korczakkring Rijnmond (19.30 u. in Dordrecht) 
• 26 nov. Maastricht: workshop bij BSO De Boomhut 
• 28 nov. Terneuzen: workshops Inclusief Onderwijs bij SWV Zeeuws Vlaanderen 
• 13 jan. Bestuursvergadering JKS 
• 7 febr. Trainingsdag Stichting De Vrolijkheid 
• 10 mrt. Bestuursvergadering JKS Online 
• 12 mrt. Gastcollege HU Amersfoort 

Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de 
redactie: info@korczak.nl . Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.  
Copyright (c) 2024 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 
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Bijlage 1  ‘Er zijn geen scholen in Gaza, want er zijn geen kinderen meer’.  

Fans van Maccabi Tel Aviv scandeerden hun overwinningsroes in Amsterdam, fuck the 
Arabs, fuck the Palestinian. Ajax hielp hen even van een al te ongepast overwinningsgevoel 
af door hun ploeg met 5-0 te verslaan. Na de wedstrijd sloeg de vlam in de pan toen een 
aantal Amsterdammers met hoogstwaarschijnlijk Arabische roots zichzelf ook niet meer 
wisten te beheersen. Een aantal politici waren er vervolgens als de kippen bij om hier 
persoonlijk politiek gewin uit te halen… en Amsterdam zit met de brokken… 

NEE, de mensen in Gaza zitten met de brokken, de kinderen die nog leven, die iedere dag 
en nacht in angst moeten leven, die honger hebben omdat Israël alle toegangswegen voor 
hulpgoederen afknijpt, de leraren die hun school kwijt zijn, alle boeken, alle leermiddelen, 
alle kinderen, de moeders, de vaders die hun kinderen kwijt zijn, onzeker of ze nog leven. 
Etnische zuivering, genocide, het recht op zelfverdediging, een explosie van haat… hoe 
zullen we het noemen? 
En als ik vind dat de huidige politiek van Israël alle humanitaire grenzen overschrijdt en dat 
Nederland als bevriende natie medeplichtig is aan genocide omdat we onze ‘vrienden’ de 
waarheid niet durven zeggen… word ik in de hoek van antisemitisme gezet. 
Korczak schreef ooit: ‘De oorlog – dat is geen misdaad, maar een triomfantelijke parade, 
een feest van waanzinnigen op een in alcohol gedrenkte bruiloft van de duivel.’ 
En elders: Kinderen zijn de grootste slachtoffers van iedere oorlog.  Hij voegt er aan toe: 
Geen enkele oorlog is rechtvaardig! 
In zijn dagboek in het ghetto schreef hij dat hij zich ook zorgen maakte om al die Duitse 
kinderen… We hebben mensen als Korczak nodig om ooit een wereld van vrede te kunnen 
bouwen. In Israël is Korczak een gevierd pedagoog, maar de huidige politici in Israël  
hebben niets van hem begrepen…. en onze politici ook niet, zolang wij onze mond houden. 
Daarom schreef ik dit gedicht:  

Nederland zwijgt, 

toeschouwersmoed

wie zwijgt stemt toe

wij vinden het dus goed


duizenden kinderen gedood

doelbewuste hongersnood

ziekenhuis kapotgeschoten

geen water, stroom wordt afgesloten

scholen gebombardeerd

er wordt niet meer geleerd

slechts haat gezaaid


de rollen worden omgedraaid

onrecht wordt recht gepraat

met een volgende granaat

van vredestichter tot -verrader

slachtoffers worden dader.

(arie de bruin) 



Bijlage 2  Korczakspeld 

Voor de eerste keer werden tijdens de Korcakdag twee Korczakspelden uitgereikt aan 
personen die heel veel betekend hebben voor de verspreiding van het gedachtegoed van 
Korczak in Nederland. De speld werd uitgereikt aan Joop Berding en aan René Görtzen. 
Hierbij een dankwoord van Joop Berding 

Den Haag, 12 november 2024 

Aan het bestuur van de Janusz Korczak Stichting    

Geacht bestuur, 

Ik kijk met dankbaarheid terug op de twee grote verrassingen die jullie mij bezorgden 
tijdens onze jaarlijkse Korczakdag op 9 november. Als eerste de uitreiking van het eerste 
exemplaar van het Jaarboek 2024: Elk kind wil serieus genomen worden. Het is een 
prachtige uitgave geworden, met verhalen over Korczak vroeger én nu. Als je dit boek leest, 
gaat zijn pedagogiek echt voor je leven. Ik was bijzonder vereerd om dit uit handen van 
Barbara de Kort in ontvangst te mogen nemen. Maar de grootste verrassing was toch dat ik 
aan het eind van de dag de Korczakspeld kreeg uitgereikt. Dit als blijk van waardering voor 
mijn inzet om de ideeën van Korczak te verbreiden. Dat Els van der Luit mij de 
karakteristieke kop van Korczak opspeldde, gaf er extra betekenis aan, gezien onze 
betrokkenheid bij de kinderopvang. Ik zal deze onderscheiding, want zo voelt het echt, met 
trots dragen. In de afgelopen dagen heb ik al mogen ervaren dat mensen er meteen een 
vraag over stellen, wat mij de gelegenheid biedt het verhaal te vertellen. 

Het bestuur wil ik hierbij nogmaals hartelijk danken voor deze blijk(en) van waardering. Alle 
succes gewenst met de mooie activiteiten die (nog meer) mensen in contact zullen brengen 
met het gedachtengoed van Janusz Korczak. Ik hoop er op mijn manier een steentje aan te 
kunnen blijven bijdragen. 

Met hartelijke groet, 

Joop Berding 

Meer over Korczak op www.joopberding.com/Korczak 

René Görtzen was bij de uitreiking van de Korczakspeld helaas niet aanwezig, maar was 
eerder ingelicht en heeft toen een ‘toespraak uit naam van Korczak’ gehouden die hier te 
lezen is: Toespraak-Rene Görtzen 

http://www.joopberding.com/Korczak
https://korczak.nl/stichting/wp-content/uploads/2024/11/Toespraak-Rene-G.pdf


Bijlage 3: Het kind in Korczak 

Bekend is dat Korczak graag speelde met de kinderen en daarbij zich van zijn ‘ondeugende’ 
kant liet zien, soms speelde hij zelf als hij ervan uitging dat anderen het niet zagen. 
Een verhaal uit de biografie van Shlomo Nadel, een oud-pupil die de holocaust overleefde. 

Ik weet niet wat er in Korczaks hoofd omging toen hij, ervan overtuigd dat niemand keek, 
op een dag besloot om van de trapleuning te glijden . Misschien wilde hij er meer over 1

weten en voelen om dat te gebruiken voor één van de personages in zijn kinderboeken, of 
misschien was het het ondeugende kind dat zich in zijn volwassen persoonlijkheid 
vertoonde.  
Na zijn daad ontdekte Korczak dat hij op heterdaad was betrapt, enkele kinderen hadden 
het gezien. Korczak wachtte niet tot hij voor de kinderrechtbank werd gebracht, maar hij 
zette zelf zijn naam op de lijst met kandidaten voor het volgende proces. Hij legde tijdens 
de rechtszaak uit dat zijn straf niet te zwaar mocht zijn, aangezien hij alleen van dichtbij 
wilde zien hoe gevaarlijk het was om van de leuning af te glijden. Toen ze zijn uitleg 
hoorden, glimlachten de rechters naar elkaar en dachten: "Wie probeert hij voor de gek te 
houden? Het is duidelijk dat hij er net zoveel van genoot als wij."  
Omdat we hem zijn zwakheden vergaven en hem door hem te ontmaskeren tot een van ons 
maakten, werd hij slechts veroordeeld tot  de ‘honderd’  . De reden voor dit vonnis was dat 2

zijn argumenten overtuigend waren. 
Een andere herkenbare zwakheid van de ondeugende dokter had te maken met het eten 
van taarten. Af en toe, op een donderdag, als hij laat thuiskwam van de kinderkrant “Maly 
Przeglad”, ging hij even naar een banketbakkerij en kocht hij wat brood met rozijnen. Dan 
sloop hij stilletjes onze slaapkamer binnen als we al in bed lagen, liep rond, brak stukjes 
brood af en liet voor ieder van ons een stukje over. Terwijl hij dit deed, gaf hij ons een teken 
om rustig te eten en geen kruimels te maken, zodat Stefa  niet zou ontdekken wat we 3

hadden gedaan. Hij wist natuurlijk dat eten in bed verboden was, maar hij stond zichzelf toe 
om zich als een kind te gedragen en wat plezier te hebben. Ik zal die zoete smaak van het 
geheime brood en het aangename gevoel van het moment waarop we het kauwden nooit 
vergeten.  
Ik voelde een krachtige verbondenheid en liefde voor Korczak, net als een jongere broer 
voelt voor zijn oudere broer of zus. 

De biografie van Shlomon Nadel is gratis te downloaden op: My life  as a child of Janusz 
Korczak 

 Het was voor kinderen verboden van de trapleuning te glijden1

 De ‘honderd’ betekende dat iemand schuldig werd bevonden door de rechtbank, maar dat er verder 2

geen straf op volgde. Wel moest de dader beterschap beloven.

 Stefa was de moeder van het weeshuis en stond bekend om haar strenge beleid, met name als het 3

ging om hygiëne.

https://januszkorczak.ca/publication/taking-root-my-life-as-a-child-of-janusz-korczak-the-father-of-childrens-rights/
https://januszkorczak.ca/publication/taking-root-my-life-as-a-child-of-janusz-korczak-the-father-of-childrens-rights/


Bijlage 4


